
welkom op onze sfeervolle en dynamische
school

middenin in het groen
trots zeggen we jou

‘t is hier te doen

hier mag je worden wie je wil
hier is de plaats waar iedereen je naam kent

hier maken juffen en meesters alles ZILL

hier maak je vrienden voor het leven
hier geloven we in jouw dromen

hier zullen we alles voor jouw toekomst geven
hier zijn we blij jou te mogen verwelkomen

hier mag je ravotten in onze tuinen
hier kan je genieten van 

boerderij, zee -en bosklassen
hier kan je in de zenzone rustig struinen
hier kan je vertoeven in unieke klassen

hier geloven we in jou vanuit ons hart
bij ons maak je alvast een sterke start

hier heeft elk kind een stem
hier is iedereen kind aan huis

Welkom in de Vrije school Herdersem

De visie en missie van onze
school: ons pedagogisch

project
Het pedagogisch project van onze school steunt op 10 bewegingen.
Met dit pedagogisch project willen we aan allen die bij de school betrokken zijn, duidelijk maken
wat wij op het vlak van onderwijs en opvoeding wensen te bereiken. 
Het is een algemeen kader waarin een visie wordt vastgelegd over de waarden, de normen en de
doelen van onze school. 



Onze school wordt niet voor niks ‘Het Scholeken’ genoemd.
Er schuilt warmte, sympathie, laagdrempeligheid en vertrouwen
in deze naam.  En dat is ook wat wij zijn: een warm nest, rustig
gelegen aan de oevers van de Dender, weg van alle drukte.  
Te voet of met de fiets makkelijk bereikbaar langs de velden.
Een speelse en zeer betrokken school die diep verweven zit in
het dorp en het verenigingsleven.  
Een school waar élk kind welkom is.

onze doelstellingen
Vanuit onze Ignatiaanse pedagogie, willen we jongeren
opvoeden tot bekwame, bewuste en bewogen mensen.  Kennis
is natuurlijk zeer belangrijk, maar we waken ook over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. 
We streven naar een gedeelde verantwoordelijkheid en
nauwe samenwerking in een sfeer van begrip, geduld en
vertrouwen met ouders.
We bieden tal van ‘groene’ speelmogelijkheden aan, want
lucht en ruimte zijn immers onmisbaar voor een gezonde geest
in een gezond lichaam.

onze waarden
Uw kind is een kostbaar bezit.  Daarom geven het een goed
gevoel, warmte en geborgenheid mee.  Drie onmisbare
elementen om vertrouwen op te bouwen.  Vertrouwen in
zichzelf én in de wereld.  Samenwerking en een kritische geest
staan daarbij centraal.  Door samen met elkaar en met de
leerkrachten te werken, te praten en te leven, leren we
luisteren, elkaar respecteren én enthousiasmeren.  Als
Ignatiaanse school houden we ook het christelijk engagement
bij ons jonge volkje brandend.  Onze fijne pastorale ploeg
motiveert leerkrachten en leerlingen om te dialogeren over het
geloof.  We staan als school open voor alle kinderen, welke de
levensopvatting of de achtergrond van het gezin ook is. 

onze aanpak
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‘Het Scholeken’ legt de lat hoog, om elk kind op zijn eigen niveau
uit te dagen.  
Het is onze ambitie om elk kind te laten groeien.  Soms gaat dat
vlot, soms met vallen en opstaan.  En dat is prima, want moeilijke
wegen leiden vaak tot de mooiste bestemmingen. 
We laten onze kinderen ook heel veel proeven en zelf ontdekken.
Bijvoorbeeld tijdens de openluchtklassen, de activiteiten in het
bejaardentehuis, de vele festiviteiten waaraan we deelnemen,
buitenlessen, enz. 
Maar een school in beweging wil ook zeggen dat we blijven
aandacht hebben voor verandering.  De 21ste eeuwse
vaardigheden moeten zeker ook een plek krijgen binnen het
leerproces.

 onze leerlingen
Onze school staat open voor alle leerlingen uit de buurt.  
Dankzij de nauwe betrokkenheid bij het verenigingsleven, de 
jeugdbewegingen en de dorpsfeesten, heerst er een bijzonder
warme, familiale sfeer op school.  Niet alleen tussen
de kinderen, ook tussen de ouders en de leerkrachten.
Iedereen kent iedereen en dat zorgt voor een
uniek gevoel van samenhorigheid!

 

ons team
Een hecht team van betrokken leerkrachten
zet zich dagelijks in om onze kinderen 
kwaliteitsonderwijs aan te bieden.
Open-minded, op een dynamische, uitdagende
manier en met ruimte voor spel en humor.
Zij worden daarin goed ondersteund door ons
vriendelijk onderhoudspersoneel en de meer dan 
30 vrijwilligers uit het bloeiende verenigingsleven 
van Herdersem.  Samen maken ze van onze school
een thuis.  Onze kinderen worden met de grootst mogelijke zorg
omringd en van heel dichtbij opgevolgd. 



onze extra troeven
Tradities en folklore

Ook ouders en grootouders zijn er graag bij

Vrije school Herdersem hecht zeer veel belang aan tradities en
plaatselijk folklore.  Ze dragen bij aan de warme, familiale
sfeer op school.  Zo doen we onder mee actief aan:

-de Sint-Antoniuskermis
-Broederlijk Delen
-smoutebollenfestijn met carnaval
-diverse activiteiten met Chiro en KSA
-actviteiten met Denderrust
-fietsbegeleiding van Chambrol
-dorpswandelingen
-Mooimakers
-leerlingenraad
-ochtendgymnastiek en sport tijdens de middagen
-radio Herderstem
-samenwerking met het secundair onderwijs
-...

Het oudercomité is zeer nauw betrokken bij ‘Het Scholeken’
van hun kinderen.  De papa’s en mama’s zetten zich actief in
voor de vele activiteiten die tijdens en buiten de schooluren
worden georganiseerd. 
Op ons tweejaarlijkse grootouderfeest mogen we veel trotse
oma’s en opa’s verwelkomen.  En ook oud-leerlingen en tal van
sympathisanten keren jaarlijks terug naar ons befaamde
mosselsouper, dat jaar na jaar rond de 900 bezoekers telt!
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onze missie
Wat als je ons warm parcours hebt afgelegd:

Je hebt vertrouwen in jezelf en je durft jezelf zijn. 
Je gelooft in je eigen kunnen en durft grenzen verleggen. 
Fouten brengen jou niet van de wijs.  Je ziet de fout als een kans om
bij te leren.

Je hebt respect.
Een fijne en leuke sfeer in de klas en op school vind jij fijn.
Je bent gesteld op beleefdheid en eerlijkheid.
Je komt op een respectvolle manier op voor jezelf en voor anderen.

Je werkt samen.
Met iedereen.  En je maakt geen onderscheid in geslacht, leeftijd,
afkomst of religie.
De handen in elkaar slaan, het werk verdelen, overleggen en
rekening houden met elkaars mening.  Op die manier sta je sociaal
in het leven.


